
 

 

 

Overzicht verdiepingsactiviteiten 2024 - 2025 

LEVENSKAART 
Levenskaart is een spel, onder leiding van Arianne Geudeke, waarbij 
iedereen aan het woord komt en je niet kunt verliezen! Levenskaart, 
uitgegeven door de PKN, is bedoeld om met elkaar in gesprek te 
komen, ons leven te delen en ons geloof te verdiepen. 
Het spel stelt vragen bij de verschillende seizoenen in ons leven: 
ontkiemers (0 – 18 jaar), aarders (18 – 40 jaar), vruchtdragers (40 – 60 
jaar) en loslaters (60 +). Speel je mee?  
Maandag 20 januari 19.30 – 21.00 uur in Irene  
Het zou heel leuk zijn als alle ‘seizoenen’ aanwezig zijn!  
 

NIEUWE KRING: DE VERDIEPING 
Zoek je verdieping? 
Wil je mensen leren kennen? Wil je een goed gesprek? 
Wil je naar een kring waar geloofsvragen gesteld kunnen 
worden? Deze kring is dan echt iets voor jou, voor u, want 
alle leeftijden zijn welkom!  
Voor meer informatie en opgave:  
ds. Erick Versloot en Christina Dominicus 
 

ONTMOETINGSGROEP  
Elke eerste maandag van de maand om 20 uur in de Rank gaan mensen van tussen 
de 30 en 50 jaar met elkaar in gesprek rondom levensvragen en op zoek naar 
verdieping, onder leiding van ds. Elise Jansen. 
 
OPEN KONTAKT MORGEN (OKM) 
 
Elke eerste woensdagmorgen van de maand komen mensen van 10-12 uur samen in 
Irene om elkaar te ontmoeten rondom een verdiepend onderwerp.  
Voor meer informatie: Helma Teusink – Meijer. Eerstvolgende bijeenkomst 18 
december (Kerstviering). 

 

 
 
 



 

 

KRING RONDOM HET BOEK De zin van ziekte, Alain Verheij 
Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. 
Het treft onszelf of mensen om ons heen, En al zolang er mensen op 
aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten 
omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? 
Welke betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en 
betekenis te vinden in ziekte? Theoloog Alain Verheij wordt geprezen 
om zijn vermogen bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude 
tijden en de moderne tijd. In De zin van ziekte vertelt en duidt hij 
Bijbelverhalen die belangrijke vragen stellen en verhelderende 
inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.  
Ongeveer eenmaal per maand komt deze kring in Irene bijeen van 
13.30 tot 14.45 uur, onder leiding van ds. Erick Versloot.  
Eerstvolgende bijeenkomsten: 28 november en 16 januari.  
 
NB Het is handig om het boek aan te schaffen (E-book € 13,99 / 
Paperback € 21,99) en vooraf en het eerste hoofdstuk dan al gelezen 
te hebben. Welkom!  
Voor meer informatie: ds. Erick Versloot 
 

MEET AND READ 
Elke derde donderdagavond komt er een groep mensen tussen de 30 
en 50 jaar bij elkaar. We ontmoeten elkaar bij mensen thuis, praten bij 
en staan stil bij het boek Moderne Profeten: Wie is een moderne 
herder, een mens die waakt over een ander? Wie neemt 
verantwoordelijkheid als de meesten wegvluchten?  
Er zijn veel mensen met meningen: influencers, columnisten, mensen 
die cancelen en kritiek hebben, maar wie is een herder? We luisteren 
naar profetische stemmen die oude wijsheid hebben voor mensen-van-
nu.  
Voor meer informatie en opgave: ds. Erick Versloot 
 

BIJBELKRING – SAMEN BIJBEL LEZEN 
Zo mogelijk elke twee weken komen we op woensdagmorgen om 10.00 bij elkaar in 
De Rank. Sommigen doen al langer mee, anderen nog maar kort. Iedereen is 
welkom om in te stappen. We ervaren hoe verrijkend het is om sámen de Bijbel te 
lezen. In je eentje valt dat niet altijd mee. Het gaat er op deze kring niet om of je veel 
of weinig Bijbelkennis hebt. Iedereen kan meedoen. Deze maanden zijn we nog 
onderweg in het Bijbelboek 1 Johannes waarmee in het vorige seizoen mee zijn 
begonnen. In het nieuwe jaar starten we met een ander Bijbelboek. 
De eerstvolgende data zijn: 20 november, 4 en 18 december 
Informatie bij ds. Elise Jansen 
 
 



 

 

GEBEDSKRING 
Elke dinsdag van 17.00 - 17.45 uur bidden we in de Janskerk in Mijdrecht voor de 
kerken, ons dorp en voor wat er in de wereld gebeurt. We zitten in een kring op het 
podium en starten met het lezen van een kort Bijbelgedeelte. Daarna wisselen we uit 
wat ons aanspreekt. Vaak beginnen we dan met een dankgebed voor wat we hebben 
gelezen en dan bidden we. Met alle vrijheid om hardop of in stilte te bidden, om er 
elke week te zijn, af en toe of 1 keer. Het is ook mogelijk om per email of telefoon 
gebedspunten door te geven. Weet je van harte welkom!  
Informatie bij ds. Elise Jansen. 
 

INTERKERKELIJKE ALPHACURSUS 
Op donderdag 23 januari 2025 starten we weer met een interkerkelijke Alphacursus. 
We komen samen in de Weg, boven de Karwei (er is daar ook een traplift voor wie 
minder mobiel is). De bijeenkomsten hebben een vaste volgorde: we eten samen, 
luisteren naar een inleiding over het thema van die avond en in vaste groepen praten 
we er over door. In die groepen mag alles gezegd worden: waar je vragen over hebt, 
waar je naar verlangt, wat weerstand oproept. Uiterlijk 21.00 sluiten we af en wie wil 
kan nog wat blijven drinken. Vooral de eerste avond is bedoeld om een keertje te 
kijken of het wat voor je is. Je zit nergens aan vast. Deze cursus is een aanrader 
voor wie z’n hele leven al gelooft en ook voor wie dit allemaal nieuw is. Door die 
verschillen ontstaan de mooiste gesprekken. Informatie en opgave via ds. Elise. Dan 
weten we voor hoeveel mensen er gekookt kan worden. 
 

BELIJDENISCATECHESE  
Voor meer informatie over het doen van Openbare Belijdenis kun je bij de 
predikanten terecht. In overleg wordt er naar een geschikte vorm en inhoud op maat 
gezocht. 

HET JAAR OVERDENKEN 
 
De Rank is op maandag 30 december van 16.30 – 19.30 uur open om het jaar te 
overdenken. Iedereen is hartelijk welkom! 
 
OVERIGE VERDIEPINGSACTIVITEITEN 
Informatie over en verdiepingsactiviteiten van andere 
kerkgemeenschappen in De Ronde Venen zijn te vinden op 
www.ikoderondevenen.nl 

http://www.ikoderondevenen.nl/

